
 

 

Exclusief: de preek van imam Theo van Gogh!  

 

 

EEN KETTER, EEN SODOMIET, EEN COMMUNICATIEDESKUNDIGE! 

 

Feestrede van ‘imam’ Theo van Gogh, uitgesproken op 14 april 2004, ter 

gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van Dexter. 

 

Beminde aanwezigen, meneer Bakas, Allah zij met u! 

 

Ja, u zult wel denken, wat ziet ie er merkwaardig uit, maar sinds de Profeet in mijn 

leven is gekomen, heb ik eindelijk de kleren gevonden die mij zitten als gegoten. 

Omdat meneer Bakas vandaag iets te vieren heeft, dacht ik, ik laat deze 

gelegenheid niet voorbijgaan. 

 

Hoe ben ik tot het ware geloof gekomen? Laat ik er maar geen doekjes om winden; 

gezien mijn teleurstellende ervaringen met het zwakke geslacht, was me al vaker 

opgevallen dat de islamitische vrouw haar plaats nog kent. Niet alleen moet zij op 

gepaste afstand achter haar echtgenoot aanlopen, zij dient allereerst te luisteren en 

mag geslagen worden, mits niet op het gezicht. Vooral dit recht om een corrigerend 

tikje te mogen uitvoeren, sprak mij bijzonder aan. 

 

In het ware geloof zoals het mij gegeven is, heeft de vrouw maar één devies: wat 



 

 

zang, wat dans, stil te dienen! Echtscheidingen kosten geen geld en kunnen alleen 

met toestemming van de man tot stand komen. En natuurlijk is daar ook de 

verworvenheid om tot meerdere vrouwen tegelijk te mogen ingaan. Mij werd al 

snel duidelijk dat de pestilente bacil van de zogeheten emancipatie bij Allah geen 

kans krijgt en als goddeloos moet worden aangemerkt. Als ik het verdriet zie en de 

verwarring bij de westerse vrouw – gelijke rechten, alimentatie en andere 

goddeloosheid – dan weet ik dat alleen Allah vrede brengt. 

 

Toen mijn broeder Aboe Jah Jah onlangs opmerkte dat dat ontketende schepsel 

Hirsi Ali van de VVD haar mond moet houden omdat ze gek is, was mij dat uit het 

hart gegrepen. Allah wil niet dat opstandige vrouwen Hem vergelijken met ‘een 

perverse tiran’. Allah wil dat Ayaan haar beentjes spreidt en naar het plafond 

staart, zoals wij onze vrouwen nu eenmaal het liefste zien, niet bereden door 

obscene dromen, maar in de wetenschap dat de Profeet (Gods heil en vrede zij over 

hem) gezegd heeft: “De mannen hebben een rang boven de vrouwen.” U kunt deze 

wijze woorden lezen in de Koran, het boek der boeken, onder het kopje: Soera 2, 

Vers 228. 

  

In dit verband zou ik ook willen aanhalen Soera 4, Vers 34: “Van wie jullie 

ongezeglijkheid vreest, laat haar alleen op haar rustplaatsen en slaat haar.” Zoals 

de Profeet gezegd heeft: “Vrouwen zijn de meerderheid van de bewoners in de 

Hel.” Alsook Soera 24, Vers 31: “Vrouwen mogen niet de aandacht trekken door 

met hun voeten te stampen.” 

 

U merkt wel dat mijn geloof een rotsvaste overtuiging geeft. U begrijpt wel dat een 

probleempje als mevrouw Hirsi Ali vanzelf opgelost wordt, zo niet goedschiks, dan 

maar kwaadschiks. Ik mag meneer Zalm, hier ook aanwezig, er wel op wijzen dat 



 

 

dag en nacht lijfwachten inhuren een hoop centjes kost en dat de Nederlandse 

belastingbetaler helemaal niet zit te wachten op een overheid die ketters en 

afvalligen in leven houdt. Maar, lijfwachten of niet, het geval Ayaan zal zeker 

worden opgelost. En dat weet u hier aanwezig maar al te goed, al babbelt u liever 

over ‘onze multiculturele samenleving’. 

 

Allemaal gebakken lucht en als er één is die dat weet, is het meneer Bakas. Adjiedj 

is van het verderfelijke hindoe-geloof, al geloof ik niet dat hij van nature al te 

religieus is. De firma Dexter draait ook moslims heel graag een poot uit als er weer 

iets multicultureels valt te communiceren en zoals wij maar al te goed weten: geld 

stinkt niet, mits wij namens Allah de armen af en toe ook een aalmoes toewerpen. 

Ga zo voort, meneer Bakas. Als binnenkort de Hoge Heerlijkheid van Allah vrede 

over onze hele wereld heeft gebracht, zie ik u als eerste Mekka bezoeken. Een 

twinkeling in de ogen, uw schoongewassen achterwerk voor één keer niet naar de 

verkeerde kant gebogen en afgezien daarvan: een hele nieuwe klantenkring, die 

maar al te graag wil communiceren.  

 

Strenger moet ik zijn in verband met wat de Profeet (Gods heil en vrede zij over 

hem) te melden heeft met betrekking tot uw geaardheid, meneer Bakas. Ik wil de 

feeststemming ter ere van het zoveeljarig bestaan van deze firma Dexter natuurlijk 

niet bederven, maar mag ik u er wèl op wijzen dat Soera 7, Vers 81 meldt: “Jullie 

komen vol begeerte tot de mannen in plaats van de vrouwen. Ja, jullie gaan te ver.” 

En het voorschriftenboek At-Tirmidhi tekent uit de mond van de Profeet (Gods 

heil en vrede zij over hem) op: “Doodt degene die sodomie bedrijft en doodt 

degene die het zich laat gebeuren.” De Profeet heeft zeker niet gesproken over een 

hemel waar 77 schandknapen tot het aarsgezwel van meneer Bakas komen. Nee, de 

hemel is voor gezonde moslims die niet bang zijn een corrigerend tikje uit te 



 

 

voeren; echte mannen, zoals ik. In de woorden van mijn collega El Moumni ben jij 

minder dan een varken, Adjiedj, en zo denkt iedere rechtvaardige moslim erover. 

Wordt toch genezen, zoals ik! 

 

Tot slot zou ik willen melden dat het bureau Dexter allerlei ongezonde gedachten 

propageert over ‘de gelijkwaardigheid van culturen’ en andere flauwekul. Wij hier 

verzameld begrijpen heel goed dat gebakken lucht een profijtelijke business is, 

vooral als het erom gaat om onze dolende overheid een lichtje te bezorgen aan het 

eind van de donkere tunnel die twijfel heet. Meneer Bakas wens ik daarom nog 

veel goede zaken, in de wetenschap dat ook hij voor het aangezicht van Allah zal 

verschrompelen tot een nietige gelovige. Er is hoop op deze wereld en die klinkt 

dagelijks uit de moskee. Moge Adjiedj Bakas keren van de dwalingen zijns weegs; 

een ketter, een ongelovige, een sodomiet en, ergste van al, een zogeheten 

communicatiedeskundige! Als bekeerde zeg ik: vrede zij met hem! 
 


